Mennorode = ZIN!

Het ene woordje ZIN! vat kernachtig samen waarvoor Mennorode staat en gaat; zeg maar onze missie.

Mennorode wil een waarden-gedreven organisatie zijn. Met mensen die zich met hart en ziel inzetten om het u
naar de zin te maken zodat u zich een welkome en geziene gast voelt. Naast gastvrijheid zijn respect, bewondering
en genieten van de natuur voor ons centrale waarden. Waarmee wij willen bijdragen aan een meer duurzame en
humane wereld. Deze idealen geven ons werk ZIN! We staan hiermee in de traditie van de Doopsgezinden die in
1925 het broederschapshuis stichtten. Later Mennorode genoemd naar Menno Simons. Het was en is bedoeld als
centrum voor plezier, ontspanning, ontmoeting en verdieping. We hopen dat u tijdens uw verblijf iets proeft van

deze idealen die wij elke dag weer creatief inhoud en vorm proberen te geven.

MENNORODE = ZINTUIGEN

Prikkel je zintuigen door ons heerlijk en zorgvul-

dig gekozen voedsel. Biologisch en veelal afkom-
stig uit de omgeving. Met een drankje op een van
onze mooie binnen- en buitenterrassen.

Door de weldadige natuur rondom Mennorode
te beleven: de stille schoonheid van uitgestrekte
bossen en heide. Door in alle rust dieren te obser-
veren, ‘s ochtends of in de avondschemer, desge-
wenst met een boswachter als gids.

MENNORODE = ZINVOL!

Een gastenhuis dat volop ruimte geeft aan zinvol-
le ontmoetingen; in een bedrijfsbijeenkomst, iets
speciaals te vieren of voor kortere of langere va-
kanties. We kunnen daarbij helpen middels onze
gespecialiseerde partners (voor bijvoorbeeld
teambuilding, adventures’ of yoga).
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MENNORODE =
ZIN OPDOEN!

Een plek waar u kunt opladen,
waar u energie kunt opdoen;
door lekker lichamelijk bezig te
zijn: fietsen, mountainbiken of
wandelen. Alleen, met partner,
uw gezin of collega’s.

MENNORODE = ZINRLJK!

Wij zijn een maatschappelijk be-
trokken organisatie.

Onze daken zijn bedekt met zon-
nepanelen in ons streven steeds
meer klimaatneutraal te worden.
Gastvrijheid verlenen we niet
alleen aan onze gebruikelijke

gasten maar ook aan Oekraiense
vluchtelingen die Elspeet aan-
deden.




